
Ela’s engelen 

Ela Venbroek exposeert haar engelen 
deze zomer in de Broederenkerk van 5 
t/m 30 augustus. Ela is parochiaan, 
Pools van afkomst. Haar naam schrijf je 
als “Ela”, uit te spreken als “Ella”.  
 
Al 35 jaar in Nederland, bouwde zij hier 
een bestaan op als kunstenares, 
restauratrice en beeldhouwster.  
 
Restauratrice: zij restaureerde onder 
andere het Mariabeeld van het Maria-
altaar van de Broederenkerk en de 
engelen op het hoofdaltaar.  
 
Zij werkt voor diverse musea. In 
Deventer heeft zij veel werk uitgevoerd.  
 
Inspiratie voor haar grote en kleine 
engelen, alle uit natuurhout vervaardigd, 
deed zij op tijdens een zoektocht naar 
de kern van de eenvoud die haar jeugd 
en opleiding in Polen karakteriseerden. 
In het gekloofde hout vond zij de ware 
aard van die tijd terug. 
 

 
 

Ela introduceert haar engelen in de 
Broederenkerk. Op zaterdag 22 augustus 
is er om 17 uur een speciale viering over 

engelen.  

De jaarringen symboliseren voor haar 
het machtige maar langzame verglijden 
van de jaren. 
 
Elke engel die  zij maakt, of liever laat 
maken door haar ogen, heeft een 
individueel karakter en een eigen 
verhaal. Zij laat het ruwe hout voor 
zichzelf spreken en weet met een enkele 
toevoeging en een voorzichtige 
bewerking het beeldhouwwerk tot leven 
te wekken.  
 

Moeder Maria →  
Bij haar is er plaats en bescherming 

voor iedereen die bij haar wil komen.   



 
 

 
 

De engel van Moeder Aarde. ↑ 
Zij ontvangt goddelijke kracht om alle 
aardbewoners te beschermen. 
 

De tolerantie-engel. ↑→ 
Ondanks onze zwakheden houdt deze 

engel altijd een hand op onze 
zwakheden. 

 
 
 

De Ridderengel. →   
De wonden van deze engel zijn geheeld 

en hij draagt ze mee als een gouden 
schat. Hij wil geen haat en wraak 

dragen. Hij leert ons te vergeven om 
weer verder te kunnen gaan. De 

Ridderengel draagt een omgekeerde 
kroon. Hij wil dienen en niet gediend 

worden – dit valt soms loodzwaar.  
  



 
  

 

De engel van de toekomst  ↑ 
De sterke vleugel van deze engel geeft 
vertrouwen in de toekomst. Met 
majestueuze kracht ondersteunt ze de 
aarzelende mens.  
 
 

De engel van de vernieuwing  ↑→ 
“Na regen komt zonneschijn.”  

Na tegenslag laat deze engel ons weer 
blij zijn met de vrolijke kleuren van 

bloemen en planten.  
 
 
 
Het engelenkoor  → 

Deze engelen laten je genieten van de 
stille momenten.  

 
 
 



 
  

 

 
 
 
 
← Sint Franciscus  
Opgegroeid op in materiële rijkdom, 
bekeerde deze heilige zich tot volstrekte 
armoede en ontving hij de stigmata.  
Levend in geestelijke rijkdom gaf hij 
liefde aan mens, plant en dier.  
 
 
 
 

 
  

De foto’s zijn van Stefan Venbroek, 
Laetitia van der Lans en van  

Frans(iscus),  
webmaster van de Broederenkerk,  

die deze kleine reportage gemaakt heeft. 

 


