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Kerstmis, 25 december 2015, dagmis 

10:30 uur, Broederenkerk 

Een feestelijk altaar met vier misdienaars, drie acolieten, diaken Fokko de Graaf en 
Vicaris Ronald Cornelissen als voorganger, terwijl de schola weer midden in de 
kerk zong rond het nu gerestaureerde kleine orgel – met dank aan de vrijwilligers 
die dit werk hebben uitgevoerd onder leiding van de heer Vulpen. Stoelen bijzetten 
maar: er waren een tweehonderd mensen bijeen.  
 
De vicaris, plaatsvervangend pastoor, heet iedereen welkom.  
Vannacht, zegt hij, is overal ter wereld het kerstverhaal verteld. Vandaag vertelt 
Johannes ons de diepere betekenis daarvan: het Licht schijnt in de duisternis, Gods 
Woord wordt zichtbaar in jezus. Wie Jezus ziet, weet hoe God is.  
 

De overweging  
(volgens de aantekeningen van uw verslaggever) 
 
Licht in de duisternis 

Kort geleden is het heilig Jaar van Barmhartigheid begonnen, een idee van paus 
Franciscus, die ook de deur van het heilig jaar heeft geopend. Laten we ons daarbij 
aansluiten!  
De wereld van nu is kil, hard, vol ellende en armoede: duisternis. Barmhartigheid 
betekent: iets doen op grond van een houding van open staan voor de mensen en 
zo Gods licht van kerstmis laten stralen in de duisternis. God is liefde en 
barmhartigheid.  
 
Een gedicht over de herbergier die geen plaats had 
Wijd verbreid is het beeld van een onbarmhartige herbergier die een hoogzwangere 
vrouw wegstuurt. Nel Benschop dicht hierover:  
 
Waarom word ik door alle eeuwen 
beticht van onbarmhartigheid? 
Ik zou het wel uit willen 
schreeuwen: 
lk kon niet anders in die tijd! 
Ach ja, u hebt wel makkelijk praten, 
maar moest ik dan een zwang’re 
vrouw 
tussen die ruwe mannen laten? 
Als zij haar kind daar krijgen zou 
dan was ze ook niet te benijden. 
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Dus heb ‘k hen naar de stal 
gebracht; 
ze waren dankbaar en bescheiden. 
(‘k vroeg hen geen geld voor deze 
nacht).  
 
En toen de herders mij vertelden 
van ‘t licht en van het hemels lied 
dat eng’len zongen in de velden, 
geloofde ik mijn oren niet: 
 

 

Want in mijn stal werd Hij geboren  
Wiens komst zo lang reeds was voorzegd 
Waarom moet ik dan steeds weer horen: 
"Die herbergier  was hard ...en slecht...” 

 
Misschien was die herbergier wel barmhartiger dan we dachten, met zijn rustige en 
veilige plek in de stal.  
 
Wij als herbergiers  

We hebben nu geen volkstellingen meer, maar wel veel mensen die een veilige plek 
zoeken of een meer zinvolle plaats in de samenleving, in Europa. Wat voor soort 
herbergier ben ik dan? Een harde? Of doen we wat we kunnen, als is het slechts 
bed, bad en brood. Ik voeg hier een vierde “b” aan toe: barmhartigheid. De 
samenleving wordt immers harder en ruwer. Als gelovigen moeten we daar niet aan 
meedoen en zorgen voor de kwetsbaren.  
Is dit soft?  Nee, het is christelijk. God is barmhartig en Hij is in de wereld. Zijn 
Woord heeft daar in de persoon van jezus een gezicht gekregen. Juist hij had oog 
voor de kwetsbare mensen en de buitenstaanders.  
Aan ons is nu de keuze: ‘Er is geen plaats voor jou in mijn hart’ of barmhartigheid 
in daden, het Licht verspreiden.  
Dit is “Zalig kerstmis”! 
 
In de voorbeden werd ook aandacht geschonken aan de armen en misdeelden, 
vaak juist de kinderen en de vrouwen; wij bidden dat onze voorgangers de taal van 
de liefde mogen spreken. Ook de vluchtelingen en ontheemden werden genoemd: 
dat wij een plaats voor hen hebben.  
 

Een recept 
Bij de zegen en het slotwoord gaf Ronald ons nog een recept mee:  
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EEN RECEPT voor Kerstmis en oud en nieuw 
 
Men neemt 12 maanden 
en ontdoet deze van alle akelige gebeurtenissen 
teleurstellingen en angsten. 
 
Snijdt deze12 porties in 30 of 31 stukken 
zodat de voorraad precies voor 
één jaar genoeg is. 
 
ledere dag voegt men hier aan toe: 
1 lepeltje werk 
1 eetlepel humor 
3 eetlepels optimisme 
1 portie Godsvertrouwen. 
 
Het geheel werkt men af met 
1 theelepel tolerantie 
1 korreltje geduld 
1 snufje tactgevoel. 
 
De hele portie wordt nu met een 
flinke scheut barmhartigheid overgoten. 
Nu het gerecht klaar is 
kan men het nog versieren 
met een klein takje begrip. 
 
Men serveert dit gerecht iedere dag 
met vriendelijke woorden 
en een stralende lach!  

 
 

 
 


