De opbouw van de kerststal

Tijdens het Dickensweekend was het
een drukte van belang in de
Broederenkerk. De open ruimte in de
kerk was omgetoverd tot de weg naar
Bethlehem. Langs die weg waren
engeltjes in alle soorten en maten,
koningen, herders, een herberg om even
te rusten en heel veel kerstvragen.

Groot en klein hebben genoten van
deze laagdrempelige kerstkerk. De
kerstgroepen uit de Vianneykerk, de
Heilig Hartkerk en de Radboudkerk
kwamen opnieuw tot hun recht in de
Broederenkerk.

Parochianen uit al deze gesloten kerken
werkten nu samen in de Broederenkerk
om er wat moois van te maken. Dat
moois kwam niet alleen tot uitdrukking
in het tastbare resultaat van de
Kerstkerk maar ook in deze nieuwe
onderlinge verbondenheid.

Zie verder |
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