
Dorpen aan de rivier 
 
Wie kent niet onze dorpen 
Het zijn Wijhe en Boerhaar 
De eerste bestaat, da’s zeker 
Al meer dan duizend jaar. 
 
Het ligt aan de IJssel 
Waar menig boot door vaar 
En gaat u even verder 
Komt U in mooi Boerhaar 
 
Wijhe heeft zijn historie 
Zovelen niet bekend 
Geteisterd door zijn rampen 
Zijn droefheid wel gekend. 
 
Vaak geeft het water vreugde 
Doch dit dorp ook verdriet 
Maar ’t worstelde en kwam boven 
Ziet hoopvol in ’t verschiet 
 
Ze hebben hun mooie landschap 
Hun fraaie bos en pad 
Bedenk voor wie dit hebben. 
Dat ‘t  is een rijke schat. 
 
Het stemt u wel tevreden 
Voor een ieder die het ziet 
Dan zal U ook waarderen 
Wat Gods natuur U biedt. 
 
Doch er is zoveel veranderd 
Zowel in kerk en maatschappij. 
Maar we willen ook wel trachten, 
Toch te blijven zij aan zij. 
 
Onze koren zijn nu samen 
En dat klingt ook helemaal goed. 
Met Frank en Gerda beiden 
Dat geeft ons weer kracht en moed. 
 
We zijn jonger en wat ouder 
Maar er is een goede band. 
Het is fijn om ook te weten 
We zijn allen in Gods Hand. 
 
Jeanne ten Have 


