
 
 

             Kerstcollecte 
 
 
De Kerstcollecte aan de deur van de kerk 
komt ten bate van de PCI. 
Daarmee steunt u ons werk.  
Zo kunnen wij een bijdrage leveren aan  
armoedebestrijding en noodhulp in onze parochie.  
In onze maatschappij is niet iedereen  
in staat het hoofd boven water te houden. 
Het aantal hulpvragen en noodzakelijke bijdragen 
nemen toe.  
We doen daarom dan ook een beroep  
op uw vrijgevigheid bij de deurcollecte met 
Kerstmis.  
 
Wilt u op andere wijze bijdragen,  
dan kan dat via een storting  
op rekening  NL 09 INGB 0659 9672 94   
t.n.v. PCI   H. Lebuinus. 
PCI Heilige Lebuinus heeft de ANBI status. 
Zie voor meer informatie:  
www.heiligelebuinus/pci/anbi 
 
 
 
Het bestuur van uw PCI wenst u een zalig 
kerstfeest en een gezond 2020. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Jaarbericht 2019 
 
Kom, als je honger hebt of dorst. 
Hier kun eten, deel met ons. 
Kom met je tranen en je pijn. 
Hier is het goed, hier mag je zijn. 
Met open armen word je ontvangen. 
 
Kom, als je moe bent van je vlucht. 
Hier ben je veilig, hier is rust. 
Kom, met je wanhoop en je verdriet. 
Hier mag je weer een toekomst zien. 
Met open armen word je ontvangen. 
 
Wélkom in Gods huis. 
Welkom ín Gods huis. 
Welkom in Góds huis. 
Welkom, welkom thuis. 
 
Kom met je leegte en je angst. 
Hier word je liefdevol omarmd. 
Kom maar, als je niemand verstaat. 
Hier is een plek voor jouw verhaal. 
Met open armen word je ontvangen. 
 
Uit: 
Met open armen 
www. Schrijversvoorgerechtigheid.nl 
 

 

     Hartelijk 

 

      Welkom 
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Het jaar loopt ten einde. Uw PCI heeft dit jaar 
weer de nodige hulpvragen kunnen 
beantwoorden en de bijdragen aan onze 
inloophuizen in de parochie gedaan. Ook konden 
wij activiteiten van diverse werkgroepen in onze 
parochie ondersteunen. De PCI en het pastorale 
team werken daarbij goed samen. Het beleidsplan 
is herzien. Voor de komende jaren, tot en met 
2023, zijn de doelstellingen omschreven. Het 
zittende bestuur is door het bisdom herbenoemd 
tot juli 2022. Dit is de tweede zittingsperiode.  
 
Inspiratie 
Onze parochie bestaat uit mensen, wij dus. 
Mensen die naar de kerk gaan om tijdens een 
mooie, zingevende viering even weer het contact 
met Jezus Christus te maken: het geloof te 
belijden. 
Ook zijn er mensen die zich inzetten om onze 
parochie levendig te houden, de actieve 
vrijwilligers. 
Het bestuur PCI vindt het belangrijk om de 
vrijwilligers te inspireren. Dat doen we elk jaar 
tijdens twee bijeenkomsten. 
Onze twee inspiratie-bijeenkomsten zijn goed 
bezocht. In het voorjaar heeft Kees Posthumus 
ons vragen gesteld middels onze hand. De duim: 
waar word je vrolijk van. De pink: wanneer ben je 
kwetsbaar. De ringvinger: waaraan wil je trouw 
blijven. Op inspirerende wijze werd het verhaal 
van de Emmaüsgangers uitgebeeld. Als verdriet en 
rouw je deel zijn, hoe vind je dan de weg omhoog. 
Vind je dan steun in je geloof? En tot slot: hoe 
houden we het vuur brandend.  
In oktober stelde Hans Oldenhof, pastoraal werker 
DKCI, ons de vraag: Wordt ons ‘doen van goede 
werken’ nog steeds geïnspireerd door onze 
overtuiging dat de Heilige Geest (God) ons hierin 
leidt? 
Een indringende zoektocht naar wat ons beweegt. 
Worden wij nog steeds spiritueel bewogen?” 
 

 

 
 

PCI ondersteunt hulpverlening. 
Van ouds gaan vrijwilligers in onze parochie op 
pad om medeparochianen te bezoeken. Aandacht. 
Het is zo nodig in onze verharde, onpersoonlijke 
maatschappij. 
PCI ondersteunt het werk van deze vrijwilligers. 
De Herberg van Ars (gehuisvest in het wijkcentrum 
De Driehoek) is ook zo’n initiatief van mensen die 
in de geest van de Heilige Vianny (pastoor van 
Ars), aandacht hebben voor de medemens. Elke 
woensdagochtend staat de koffie klaar. Elke 1e en 
3e zaterdag van de maand is er een herbergviering 
om 17.00 uur. Alles staat in het teken van vieren, 
samen eten, elkaar ontmoeten.  
De PCI participeert in het Noodfonds van het 
Meester Geertshuis. Het MGH is een inloophuis in 
Deventer waar mensen niet alleen voor een kop 
koffie terecht kunnen, maar ook bij een loket voor 
hulpvragen kunnen aankloppen. 
Het Noaberhuus in Olst-Wijhe staat open voor 
koffie met koek en aandacht, organiseert 
activiteiten die verbindend werken. 
Helaas zijn inloophuizen nodig in onze welvarende 
maatschappij. De cijfers laten zien dat steeds 
meer mensen inloophuizen bezoeken. 
PCI draagt bij aan de Stichting Kerstpakketten. Zij 
zorgen ervoor dat jaarlijks zo’n 500 gezinnen toch 
een extraatje krijgen met Kerst. 
 
Directe hulp 
Jaarlijks biedt PCI daadwerkelijke hulp aan 
mensen die dat nodig hebben. Onze hulp bestaat 
uit het geven van geld, zodat de persoon weer 
even lucht krijgt of een noodzakelijke aankoop kan 
doen.  
 
Armoede 
Elke drie jaar wordt er een armoedeonderzoek 
gehouden. Kerken dragen nog steeds fors bij aan 
de bestrijding van armoede. Ondanks krimp van 
kerken zijn er meer aanvragen geweest en blijft de 
ondersteuning in geld en uren op hetzelfde 
niveau. Dat blijkt uit het armoedeonderzoek dat 
afgelopen november gepresenteerd werd. Kerken 
besteedden vorig jaar 40,7 miljoen euro aan 
binnenlandse armoedebestrijding. En als je de tijd 
meerekent, die vrijwilligers vanuit kerken aan dit 
werk gaven, dan kom je op een totale bijdrage van 
81 miljoen euro. Ook PCI H Lebuinus heeft mee 
gedaan aan het onderzoek. Kijk voor informatie: 
www.knooppuntkerkenenarmoede.nl  

http://www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/

