
Beste oud-parochianen, 
 
Onlangs mocht ik een dankbrief ontvangen voor het geldbedrag dat wij voor de 
gehandicapte kinderen in Polen verzameld hebben bij gelegenheid van mijn 
afscheid. De uitgesproken dank is natuurlijk vooral voor u bedoeld. Deze brief 
komt wat verlaat aan maar daardoor komen we nu al te weten dat ons geld niet 
alleen zeer welkom was, maar inmiddels al goed besteed is.   
 
Hartelijke groet (en nogmaals veel dank!) 
Pastoor Skiba 
 

 
 
(Vertaling van de ontvangen brief) 
Uit naam van het Caritas bisdom van Gliwice, wil ik de parochie hartelijk 
bedanken voor de gift van totaal € 6.233,-. Tegelijkertijd vraag ik om excuses 
omdat ik pas na 2 maanden reageer.  
In ieder geval is het geld goed besteed, het kwam goed van pas. Wij hebben het 
geld besteed aan uitrusting voor hydrotherapie in ons jeugd- en 
kinderrehabilitatie- en revalidatiecentrum in Rusowice. Ons centrum staat al 22 
jaar in dienst voor de gehandicapte jeugd en haar verzorgers vanuit heel Polen. 
75 kinderen ondergaan individuele therapie tijdens een 3-wekelijks verblijf en 
hun verzorgers krijgen de nodige educatie. Ons streven is om de allerbeste zorg 
te geven aan de kinderen. Wij blijven onze locatie moderniseren door 
bijvoorbeeld de aankoop van moderne apparatuur voor rehabilitatie/revalidatie. 
De behoefte van ons centrum is groot en ons budget is beperkt. Daarom zijn we 
erg blij met alle hulp die we ontvangen zoals van de parochianen van de H. 
Lebuïnus in Deventer. 
Nogmaals onze dankbaarheid is groot.  
 
Met Gods zegen Pastoor Rudolf Badura  


