
De Berg der Volmaaktheid.  
De berg Karmel 

 
Om te geraken tot het smaken van ALLES 
- heb smaak in NIETS. 
Om te geraken tot het weten van ALLES 
- wil NIETS weten. 
Om te geraken tot het bezit van ALLES 
- wil NIETS bezitten. 
Om te geraken tot ALLES zijn 
- wees NIETS. 
  
Om te geraken tot wat ge niet smaakt 
- moet ge gaan langs de weg van het niet-smaken. 
Om te geraken tot wat ge niet weet 
- moet ge gaan langs de weg van het niet-weten. 
Om te geraken tot het bezit van wat ge niet hebt 
- moet ge gaan langs de weg van het niet-bezitten. 
Om te geraken tot wat ge niet zijt 
- moet ge gaan langs de weg van het niet-zijn. 
  
Als ge bij iets blijft stilstaan 
- werpt ge u niet met hart en ziel op het Al. 
Om heel en al tot het Al te komen 
- moet ge u van alles ontdoen omwille van het Al. 
Als ge eenmaal helemaal tot het bezit komt van het Al 
- moet ge het vasthouden zonder iets anders te willen.   
  
In deze ontbloting 
vindt de geest rust en vrede. 
omdat hij niets begeert 
drijft niets hem naar boven 
en niets drukt hem naar beneden. 
Hij rust in het middelpunt 
van zijn nederigheid. 
  
Johannes van het Kruis 


