Litanie van Maria
Hoor ons roepen, O Moeder van God.

U prijzen de hemelse scharen.

U prijzen de koren der eng’len,

U prijzen de zalige geesten,

U prijzen de kerk en haar kind’ren,
U prijzen de mensen op aarde,

Hoor ons roepen, O Moeder van God.

Maria wij roepen tot U.
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Gij zijt toch de Moeder van Christus,Maria wij roepen tot U.

De Moeder van onze Verlosser,
De Moeder van alle genade,

De reinste, de zuiverste Moeder,
De liefst’en bemin’lijkste Moeder,

Hoor ons roepen, O Moeder van God.

Gij oorzaak van blijdschap en vreugde,
Gij toevlucht van zondige mensen,

Gij troost ons in droefheid en zorgen,
Gij help tons inal onze noden,

Gij schijnt alse en ster in het duister,

Hoor ons roepen, O Moeder van God.

Gij Maagd zonder erfsmet ontvangen,
Gij zetel der god’lijke wijsheid,

Gij roos vol van zoete geheimen,

Gij poort van de hemelse tempel,

Gij loot uit de wortel van Jesse,

Hoor ons roepen, O Moeder van God.

Vorstin van het rijk zonder einde,

Gij troont in het hoogste des hemels,
Gij heerst over eng’len en mensen,
Gij voorspraak bij God onze rechter,
Verkrijg ons het eeuwig leven,

Hoor ons roepen, O Moeder van God.
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