
H.  Hart van Jezus 
  
 
Patroonheilige van de voormalige locatie H. Hart van Jezus te Deventer 
 
Feestdag: 3e vrijdag na Pinksteren 
 
Aan de verering van Jezus Heilig Hart ligt de gedachte ten grondslag dat het hart de bron is van de 
liefde. 
De populariteit van deze devotie vindt haar oorsprong in de visioenen van de heilige Maria 
Margaretha Alacoque (1647-1690) in een klooster te Paray-le-Monial. 
Dat het hart symbool is voor iemands karakter, is bekend. We zeggen van mensen dat ze een goed 
hart of - juist omgekeerd - een hart van steen hebben. 
Van Jezus Christus weten we dat Hij zich in zijn grote liefde voor ons heeft gegeven. Uit zijn binnenste 
vloeien 'stromen van levend water' (Joh. 7, 38) en toen een soldaat een lans in zijn zijde stak, kwam 
daar bloed en water (Joh. 19,34) uit, tekenen van genade en sacramenten. 
Het Heilig Hart van Jezus werd het symbool van zijn allesomvattende liefde.  
Op de eerste vrijdag van iedere maand en heel speciaal de derde vrijdag na Pinksteren wordt het 
Heilig Hart vereerd. 
Het zijn dagen waarop dank wordt gezegd voor de grote liefde die Christus getoond heeft en waarop 
we ons in het bijzonder willen openstellen om over Jezus’liefde te leren.  
 
Meer info: http://www.rkk.nl/abc/detail_objectID591735.html  

Hymne uit het morgengebed 
 
Uw hart is als de ark van God, 
zijn wet bevat het, zijn gebod, 
maar niet de wet van toentertijd, 
van dienst en onderdanigheid. 
 
De nieuwe wet die liefde is, 
genade en vergiffenis, 
waarmee het nieuw verbond begint 
van Christus die zijn volk bemint. 
 
O hart dat liefde en trouw bewaart, 
o tempel Gods die blijft gespaard, 
wiens voorhangsel niet wordt gescheurd, 
wat in de wereld ook gebeurt. 
 
Uit liefde werd uw hart doorwond 
dat het voor allen open stond. 
en in het bloed dat wordt gestort, 
verborgen liefde zichtbaar wordt. 
 
Zo heeft uw lijden diepe zin, 
Uw bloed en liefde is daarin: 
tweevoudig offer wordt geplengd 
dat Gij als hogepriester brengt. 
 

http://www.rkk.nl/abc/detail_objectID591735.html


Wie zou niet eeuwig dankbaar zijn 
voor zoveel liefde, zoveel pijn, 
wie zou niet hartelijk en oprecht 
voorgoed aan Christus zijn gehecht? 
 
U, Jezus, zij de lof gewijd, 
Uw hart is vol barmhartigheid, 
U met de Vader zij de eer, 
U met de Geest voor immermeer. 
 
 
Neem even tijd voor Jezus:  
http://www.tijdmetjezus.nl/tijdmetjezus.php 
 
een internetcursus van vier weken over de basics van het christelijk geloof. 
http://why.jesus.net/waaromjezus-rk/  
 
Litanie van het Heilig Hart van Jezus  
 
Heer, ontferm U over ons Christus, ontferm U over ons  
Heer, ontferm U over ons  
Christus, aanhoor ons Christus, verhoor ons  
God, hemelse Vader, ontferm U over ons  
God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons  
God, Heilige Geest, ontferm U over ons  
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons  
Hart van Jezus, de Zoon van de eeuwige Vader, ontferm U over ons  
Hart van Jezus, door de Heilige Geest in de schoot van de Moedermaagd gevormd, ontferm U over ons  
Hart van Jezus, wezenlijk verenigd met het Woord van God, ontferm U over ons  
Hart van Jezus, oneindige majesteit, ontferm U over ons   
Hart van Jezus, heilige tempel van God, ontferm U over ons   
Hart van Jezus, woontent van de Allerhoogste, ontferm U over ons  
Hart van Jezus, huis van God en poort van de hemel, ontferm U over ons  
Hart van Jezus, gloeiende oven van liefde, ontferm U over ons  
Hart van Jezus, schatkamer van gerechtigheid en van liefde, ontferm U over ons  
Hart van Jezus, vol goedheid en liefde, ontferm U over ons  
Hart van Jezus, peilloze diepte van alle deugden, ontferm U over ons  
Hart van Jezus, alle lofprijzingen overwaardig, ontferm U over ons  
Hart van Jezus, Koning en middelpunt van alle harten, ontferm U over ons  
Hart van Jezus, waarin alle schatten zijn van wijsheid en van wetenschap, ontferm U over ons  
Hart van Jezus, waarin de Godheid in alle volheid woont, ontferm U over ons  
Hart van Jezus, waarin de Vader zijn welbehagen heeft gesteld, ontferm U over ons  
Hart van Jezus, dat ons allen deelgenoot hebt gemaakt van uw oneindige rijkdom, ontferm U over ons   
Hart van Jezus, verlangen van de eeuwige heuvelen, ontferm U over ons  
Hart van Jezus, geduldig en groot in barmhartigheid, ontferm U over ons  
Hart van Jezus, mild voor allen, die U aanroepen, ontferm U over ons   
Hart van Jezus, bron van leven en van heiligheid, ontferm U over ons  
Hart van Jezus, verzoening voor onze zonden, ontferm U over ons  
Hart van Jezus, van versmadingen verzadigd, ontferm U over ons  
Hart van Jezus, om onze misdaden gebroken, ontferm U over ons  
Hart van Jezus, gehoorzaam geworden tot de dood, ontferm U over ons  
Hart van Jezus, met een lans doorstoken, ontferm U over ons  
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Hart van Jezus, bron van alle troost, ontferm U over ons  
Hart van Jezus, ons leven en onze verrijzenis, ontferm U over ons  
Hart van Jezus, onze vrede en onze verzoening, ontferm U over ons  
Hart van Jezus, slachtoffer voor de zondaars, ontferm U over ons  
Hart van Jezus, heil van hen, die op U hopen, ontferm U over ons  
Hart van Jezus, hoop van ben, die in U sterven, ontferm U over ons  
Hart van Jezus, hoogste vreugde van alle heiligen, ontferm U over ons  
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons Heer. 
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons Heer. 
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons. 
Jezus, zachtmoedig en nederig van Hart, Maak ons hart gelijkvormig aan uw Hart. 
 
LAAT ONS BIDDEN - Almachtige, eeuwige God, sla uw blikken op het Hart van uw zeer beminde Zoon en 
op de lofprijzingen en voldoeningen, die Hij U heeft gebracht in naam van de zondaars. Laat U verzoenen 
en schenk vergiffenis aan ben, die uw barmhartigheid afsmeken, in de Naam van dezelfde Jezus Christus, 
uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
 


