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Voor de viering  
Eerst horen we de saz-speler.  
 
Lied: De zachte krachten zullen zeker 
winnen in ’t eind … 
 
Openingslied  
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en 
gegeven … heeft Hij verlossing gebracht, 
heeft Hij ons licht gegeven … 
  
Nu zend Uw geest als een vuur, als een stem in ons midden, dat wij van harte 
elkaar verstaan en beminnen. 
 
Openingsgedachte  
Laten we nooit meer zeggen: ‘Ik wist dat niet, we hebben de macht van het kwaad 
niet gezien’.  
Beelden van oorlog en geweld zien we bijna dagelijks. Mensen worden getergd, 
bedreigd en gedood – al jaren lang en we weten het.  
In onze eigen omgeving leven verslaafde mensen, mensen met een vragende blik, 
een hunkerende hand – en wij weten het.  
Er leeft heel wat machtsmisbruik en eigenbelang onder veel mooie woorden, zelfs 
tot in onze kerk – en wij weten het.  
Als we dan nog blijven zeggen: ‘we hebben het niet gezien’ blijft alles hetzelfde.  
 
Gebed om vergeving  
Heer, Gij geeft brood aan wie honger heeft, Gij geeft gevangenen vrijheid … Wij 
sluiten mensen uit en zetten hen vaak gevangen in eenzaamheid … 
Heer, Gij opent de ogen van blinden … Wij profiteren van de zwakken … …. 
Heer, Gij houdt van wie eerlijk en rechtvaardig is, Gij behoedt mensen zonder land 
of thuis … Wij laten onbekenden vaak in de kou staan …  



Als mensen elkaar evenveel kansen geven en elkaar vergeven, dan heeft het geen 
belang meer of iemand rijk of arm is. … 
 
Uit de eerste lezing  
Wee de zorgelozen in Sion … zij liggen op ivoren bedden … zij drinken wijn … 
maar om Josef’s [het joodse volk] ondergang bekreunen zij zich niet. Daarom gaan 
zij als eersten de ballingschap in en is het gedaan met de feesten … (Amos 6). 
 
Lied  
Psalm 18: Heer, 
U heb ik lief, 
mijn sterkte zijt 
Gij … mijn 
toevlucht, mijn 
burcht, mijn 
bevrijder … 
mijn schild en 
behoud van 
bescherming … 
… 

 

 

Uit de tweede lezing  
Streef naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharing en zachtmoedigheid. 
(1 Tim. 6) 
 

Het evangelie 
Dit is het verhaal van de rijke man die binnen feest vierde, terwijl de arme Lazarus 
met zweren overdekt aan zijn poort lag. Hij verlangde ernaar zijn honger te stillen 
met wat bij de rijkaard van de tafel viel, maar er kwamen alleen honden die zij 
zweren likten.  
De arme stierf en kwam – kort gezegd – in de hemel. De rijke stierf, kreeg een 
eervolle begrafenis, maar kwam – kort gezegd – in de hel terecht. 
Hij smeekte om een druppel water en om een boodschap van Lazarus aan zijn 
broers. God zei hierop: Als ze naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen ze 
zich ook niet laten overreden als er iemand uit de doden opstaat. (Lucas 16) 
 
Overweging – Marc Brinkhuis 
Een ongemakkelijk verhaal, het evangelie. Rijk en arm: waar sta ik? Jezus zet ze 
scherp nee: erg rijk en erg arm. De rijke heeft geen naam, de arme wel: Lazarus, wat 
betekent: ‘God helpt’. God ziet hem en ontvangt hem. Het doet denken aan het 
uitvaartlied In paradisum …, mogen de engelen u geleiden naar het paradijs, in welk 
lied zijn naam ook genoemd wordt. Hij is dan bij Abraham, bij de oervader, bij 
God.  



Met welvaart en rijkdom is op zich niets mis, maar als het te veel wordt en alleen 
voor jezelf gebruikt wordt, dan gaat het mis. Dit zegt ook de profeet Amos in de 
eerste lezing. Niet rijkdom op zich is het verwijt, maar dat zij niet omzien naar de 
armen. De rijke man in het evangelie ziet dit pas als hij in de onderwereld is, 
misschien zelfs pas voor het eerst. Hij denkt dan eerst alleen aan zichzelf, maar 
toch ook nog aan zijn naaste, dat wil zeggen zijn broers, zijn eigen kring.  
Heb ik oog voor een ander? Zie ik de armoede, de ziekte? Kan ik hen iets geven, 
bijvoorbeeld aandacht?  
In het evangelie is de kloof inmiddels onoverbrugbaar geworden in het 
hiernamaals. We zullen hier die kloof moeten overbruggen, dan is er ook na de 
dood verbinding. Verbinding is vrede, vrede verbindt. Verbinding is: elkaar zien.  
Ook in ons land is er armoede en zijn er zwervers, daklozen. Er is in Deventer net 
een ‘bad plus brood huis’ geopend. Iedereen kan wel iets doen, via de politiek doen 
we het samen. Hier in Schalkhaar zien we de vluchtelingen, nu ook hier in de kerk. 
Laten we eens met ze spreken. 
 
Interview  
 

 
 
Rabi (ut-speler) komt uit Syrië, nu een jaar geleden. Daar heeft hij de universiteit 
afgerond als jurist, advocaat, rechter. Hij moest in het leger, maar wilde dit niet; hij 
wilde geen landgenoten vermoorden.  
Ook Mohammed (saz-speler) komt uit Syrië, ook nu een jaar geleden. Hij was daar 
musicus, maar moest ook in het leger. “Ik draag liever een saz dan een geweer.” 
 
Uit de voorbeden 
Heer, help ons om Jezus na te volgen en aandacht hebben voor de armen.  
Helpt u ook de kerk hierbij, dat wij dit niet alleen in woorden doen, maar ook in 
daden.  



Dat onze samenleving en haar leiders een halt toeroepen aan de rijkdom als deze 
ten koste gaat van de armen, hier en in de derde wereld.  
Voor de armen, dat zij niet berusten, maar moedig aan hun situatie blijven werken.  
 
Lied  
Van schaarste en overvloed  
Mens is dorst en mens is honger, mens is leven van verlangen, wachtend tot 
iemand hem vindt die zich geeft, die zich verbindt.  
 
 

 
 
Communielied  
Gij die niemand naar de ogen ziet, die door geen geld, geen offers om te kopen zijt 
en die u door geen lied misleiden laat, maar die ons ziet zoals wij zijn… 
… die ons gebiedt en smeekt de vreemdeling te geven brood en kleding … 
 
Slotgedachte  
… Om een ander te bereiken moet je van je eiland gaan.  
Daarvoor moet je bruggen bouwen … voor elkaar … … 
Er valt veel te overbruggen met uitgestoken hand. Bruggen kunnen levens redden, 
bruggen bouwen schept een vriendschapsband. Bruggen bouwen tussen mensen, 
tussen ‘wij’ en ‘zij’, dat is bouwen aan vertrouwen, dat brengt de ander dichterbij.  
 
Slotlied  
Lied om mee te gaan (GvL 655) 
Wij moeten gaan; aan ’t lied van bevrijding voegen we weer een eigen refrein, zagen 
rondom de glans van herkenning, hoe we elkaar tot verbondgenoot zijn. … 
Neem bij het gaan de mantel van vrede, die we behoedzaam om mogen slaan … 
Vrede en zegen, laten we gaan.  


