
Donderdag 21 september – VN Internationale Dag van de Vrede 
 
12.00-19.00 uur - 
Middag van de Vrede 
- Binnenplein 
Stadkantoor 
Deventer,  
Grote Kerkhof 1.   
 
Verslag 
De Middag van de 
Vrede startte om 12 uur 
met twee minuten stilte. 
We sloten daarmee aan 
bij een wereldwijd 
moment van bezinning. 

 

Gedurende de rest van de middag konden bezoekers rustig binnenlopen en 
genieten van sfeervolle muzikale optredens of meedoen met één van de creatieve 
en muzikale workshops: reset lichaam en geest met een beginnersworkshop yoga, 
vouw een kraanvogel voor vrede of laat je meevoeren op de klanken van 
wereldmuziek. De Wereldwinkel is aanwezig met een kraam met Fair Trade 
producten.  
 

    
 

Er werden creatieve posters verkocht, sommige met een spreuk. 
Met yoga ga je naar je innerlijk om daar harmonie te (her)scheppen. Draagt dit bij 
aan de vrede? Ja, want vrede begint met vrede in je eigen innerlijk; pas daarna kun 
je die uitdragen naar anderen. De activiteit Reset van lichaam en geest leek hier wel 
enigszins op, in elk geval qua doelstelling en achterliggende gedachte.  
(< http://ogenblik.nu/ >).  



    
 
De wereldwinkels bestaan al lang. Aanvankelijk verkocht men vooral koffie en thee 
uit ontwikkelingslanden, waarbij dan de boeren er een redelijk loon voor kregen. 
Dit heeft geholpen: nu heet dit Fair Trade en zijn deze producten in elke 
supermarkt te koop. De Wereldwinkel richt zich nu o.a. op kunstenaars in de 
ontwikkelingslanden, die zodoende ook iets kunnen maken en verdienen.  
(http://www.wereldwinkeldeventer.nl/ ). 
 
Amnesty International richt zich vooral op de politieke gevangenen overal ter wereld. 
Het is een gezagsvolle organisatie geworden met wereldwijd inderdaad ook 
invloed. Een van de activiteiten is het schrijven van brieven naar deze gevangenen. 
Naast de leestafel was er dus ook een schrijftafel hiervoor ingericht. Deze tafel was 
dan ook de praattafel. (< http://www.amnestydeventer.nl/  > 
 
Er stond ook een heus spinnewiel om wol te spinnen. Ook was er een 
mogelijkheid om kraanvogels te vouwen.  
 
Om 18.45 uur sloten we de Middag van de Vrede af met een optreden van het 
Wereldkoor Deventer onder leiding van Floor Snip. Het koor zingt 
folkloreliederen van over de hele wereld. Belangstellenden konden zich rond 19.10 
uur aansluiten bij de Stille Tocht van de Ambassade van Vrede Deventer naar de 
Brink.  
De middag werd georganiseerd door Zonnelied (http://www.zonnelied.nu/ ). 
 


