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Kies met je hart 
 
Broederenkerk, 
Vredeszondag 24 september 
2017 
 
Pater Tonny Verbraeken, 
 
Koor: Cantorij, Lebuinusmis, 
o.l.v. Rienus Oude Kempers,  
piano: Yvonne Boog 
 

 
 
Voor de viering: lied 
… Wij gaan iets doen aan de wereld ademend, zingender wijze: 
dat vijandschap verstomt, dat wapenen zwijgen … 
 
Openingsgedachte: Sleutel tot vrede 
 
Wat is de sleutel tot vrede? Waarmee begint het allemaal? 
 
Zou vrede beginnen met luisteren? 
Want iemand die gehoord wordt, voelt zich recht gedaan  
en hoeft de ander niet te overschreeuwen. 
 
Of zou vrede beginnen met begrip? 
Want iemand die begrepen wordt, komt innerlijk tot rust  
en durft zich open te stellen voor wat er in een ander omgaat. 
 
Of zou vrede beginnen met respect? 
Want iemand die voelt dat zijn grenzen gerespecteerd worden,  
Zal het aandurven om een ander ruimte te geven. 
 
Of zou vrede beginnen met liefde? 
Want iemand die liefde voelt, ziet de ander niet als tegenstander  
maar als medemens in wie je iets van jezelf kunt herkennen. 
 
Talloze sleutels ontsluiten de vrede,  
maar het begint allemaal bij onszelf.  
 
Gebed om vergeving  
Voor al die keren dat wij onze deur gesloten hielden, geen aandacht hadden … 
Voor al die keren dat wij iemand uitsluiten, buiten onze kring plaatsten … 



2 
 

Voor al die keren dat onze woorden onherbergzaam zijn, harteloos, vol minachting 
en veroordeling … 
Voor al die keren dat de vreemdelingen in ons midden gewond worden door 
muren van wantrouwen en vooroordelen … 
 
Geef ons een nieuwe kans, doe ons opnieuw beginnen, laat ons kiezen met ons 
hart, doe ons opengaan voor elkaar … 
 
Lezing: Jesaja 55, 6 – 9 
Zoekt de Heer nu Hij zich laat vinden … keer terug naar onze God die altijd wil 
vergeven … 
 
Lied 
… Als gij naar de woorden luistert die van mij geschreven staan,  
zullen zij van vrede spreken die er schuilgaat in mijn naam. … 
 
Evangelie: Matheus 20, 1 – 16a 
… ‘Deze hier, die het laatst gekomen zijn, hebben maar één uur gewerkt, en gij 
stelt ze gelijk met ons die de last van de dag en de brandende hitte hebben 
gedragen.’ Maar hij antwoordde … ‘vriend, ik doe u toch geen onrecht! Zijt gij niet 
met mij overeengekomen voor een denarie? Neem wat u toekomt en ga heen. Ik 
wil aan degene die het laatste gekomen is evenveel geven als aan u. … Zijt gij 
kwaad dat ik goed ben?’ 
Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.  
 
[De overweging is niet opgeschreven door de voorganger – en niet beluisterd door 
uw verslaggever, die toen nog in de Lebuinuskerk was.] 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God die liefde is … die niemand laat vallen … 
Ik geloof in het leven dat achter onze grenzen vrede en rust vindt bij God … 
Gods liefde, barmhartigheid en trouw zijn eindeloos groot.  
 
Voorbeden 
Acclamatie: Let niet op onze woorden, maar luister naar ons hart dat vrede vraagt.  
 
Prefatie 
… Te midden van een mensheid die verdeeld is door onenigheid en tweespalt, 
ondervinden wij dat Gij ons hart ombuigt en bereid maakt tot verzoening. Uw 
Geest immers beweegt het mensenhart, zodat vijanden weer met elkaar in gesprek 
gaan, tegenstanders elkaar opnieuw de hand reiken en volken elkaar trachten te 
ontmoeten. Aan U is het te danken dat door de wil tot vrede twisten worden 
bijgelegd, haat door vergeving wordt overwonnen en wraak wijkt voor vergiffenis. 
… 
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Eucharistisch gebed 
… Christus … is uw woord dat ons mensen redt, … de weg waarlangs uw vrede 
ons wordt aangeboden. … 
… Breng zo de mensen bijeen van alle rangen en standen, van alle rassen en talen, 
om in eenheid de maaltijd te vieren tot een eeuwige verzoening in een nieuwe 
wereld die vervuld is van uw vrede … 
 
Communielied: om vrede 
Veel te laat heb ik jou lief gekregen,  
schoonheid, wat ben je oud, wat ben je nieuw. 
 
Binnen in mij was je, ik was buiten en ik zocht jou  
als een ziende blinde buiten mij … liep ik van jou weg … 
 
Toen heb jij geroepen en geschreeuwd,  
door mijn doofheid ben je heen gebroken … 
 
Nu brand ik lichterlaaie naar jou toe, om vrede … 
 
Slottekst 
 
In de wereld van vandaag hopen mensen macht te krijgen  
door te schelden of te dreigen, door te trappen of te moorden,  
soms met wapens, soms met woorden … 
 
Wie durft daar doorheen te kijken … en ziet meer dan haat alleen?  
 
In de mensen van vandaag zie je soms de liefde winnen,  
onverwacht iets nieuws beginnen, zie je iets van vrede groeien … 
 
In de mensen van vandaag zie je een verborgen laag. … 
Wie dat ziet, durft weer te hopen … dat de vrede het ooit wint.  
 
Slotlied 
Wij moeten gaan; aan het lied van bevrijding  
voegden wij weer een eigen refrein,  
zagen … hoe we elkaar tot verbondgenoot zijn … 
 
Neem bij het gaan de mantel van vrede  
die we behoedzaam om mogen slaan … 
Vrede en zegen, laten we gaan.  
 


