
Vredeszondag 
 
Viering in de Lebuinuskerk te Deventer, zondag 24 september 2014 
 
Met ds Saar Hoogendijk, diaken Eric de Ridder, ouderling Herma, organist Teus de 
Mik en de Iraanse musici Mehdi en Aida Golshanzadeh. 
 

 
 

Opening 
Welkom > Stilte > Kaarsen worden aangestoken > Psalm 82 1 & 2: 
“Doe recht aan de weerlozen en wezen, kom op voor de verdrukten en zwakken, 
Bevrijd wie weerloos zijn en arm, red hen uit de greep van wie kwaad wil.” 
[Uit de Nieuwe Bijbelvertaling – uw rapporteur beschikt niet over het liedboek] 
 
Gebed 
God, U die deze wereld bewoonbaar maakt door ons vrede te leren,  
kom met uw Geest  in ons midden, neem ons onze wapens uit handen.  
Vergeef ons onze schuld en zet onze voeten op de weg naar de vrede.  
 
Liederen 
Psalm 82, vers 3 
Kyriëgebed 



Gloria – lied 869, 1 & 5 
 
Gebed 
… Leid ons van angst naar hoop. Schenk ons de kracht van de verbeelding.  
 
Moment voor de kinderen 

 

      
 
Nu laat ik jullie een moeilijke plaat zien. Het is de voorkant van het blad dat werd 
uitgedeeld, “Zout, de kerk in het Midden-Oosten.” Kunnen jullie zien wat dit is? 
“Een kerk” – Hoe zie je dat? – “Aan het kruis” – Wat zou die meneer doen? – 
“Bidden?” – Ja, die meneer bidt. Je ziet wel dat de kerk kapot is, vernield. Ja, er zijn 
landen waarin de kerken kapot gemaakt worden, vernield. Toch gaan de mensen 
door met bidden, dat zie je wel.  
De twee muzikanten daar komen uit Iran. Daar kun je niet zo maar naar de kerk, er 
is geen vrijheid. De muziek is daar wel een beetje anders. Luister maar.  
 
Lied 
De muzikanten zingen een lied over de vrijheid in het Koninkrijk (van God). De 
tekst is van Aida, de muziek is van Mehdi.  
 
De lezingen 
Vooraf: Jesaja vertelt ons dat God de grenzen open zet; iedereen is welkom. 
Jesajah 56, 1 – 8: “Mijn tempel zal heten ‘Huis van gebed voor alle volken’.” 
Lied 763 



Handelingen 7, 54 – 8, 8: Geen gemakkelijk verhaal: de steniging van Stephanus. 
Christenen werden verbannen. Toch gingen de anderen door: “Degenen die 
verdreven waren trokken rond en verkondigden het woord van God.” 
Lied 775. 
 
Overweging 
 
De kracht van verbeelding – het thema van deze vredesweek. Toch is 
Vredeszondag geen eenvoudige zondag. Ja, wij zingen liederen van hoop – maar 
komt de vrede daardoor dan ook maar één stap dichterbij?  
Er is van alles mis in de wereld. Hier valt dat dan gelukkig nog mee, maar 
problemen zijn er genoeg, ook hier: er is haat.  
Geloven we nog in vrede? Wat kunnen we doen? Politiek? Liever niet in de kerk!  
Er moet wel iets gedaan worden.  
 
Vandaag denken we speciaal aan de kerken in het Midden-Oosten: zie het blad dat 
is uitgereikt.  
[De dominee noemt een serie landen en problemen op.] 
 
De tweede lezing, al geen gemakkelijk verhaal, is helaas ook vandaag nog actueel. 
Er zijn landen waar je leven onzeker is als je gelooft. De christenen van toen 
toonden grote moed: zijn gingen door. Zou ons dit ook lukken? Ik durf het van 
mijzelf niet te zeggen. Je hoopt op moed en hulp van anderen; wij hier, zij daar.  
 
Toch bracht juist de vernietiging van de kerken in Syrië de (leiders van) de 
verschillende religies bijeen. Er zijn muren vernield – er werden muren geslecht 
tussen de religies, zoals wij hier de Raad van kerken hebben.  
 
“Zij trokken rond”, vertelt ons de lezing. Je moet maar durven! Het hielp! Tegen 
het geweld van Saulus (uit de lezing – later werd hij Paulus!) kwam er verzoening, 
heelheid, vrede en vreugde – het kan! De tempel werd – zie Jesaja – “een huis voor 
alle volken”.  
 
Er wordt wel meer gevraagd dan alleen maar bidden. Dit blad ZOUT is van “Kerk 
in Actie” [*]. Lees dit blad en tref in het midden een kaart aan waarmee u een gift 
kunt doen. [* < www.kerkinactie.nl > ] 
 
Moeilijk blijft het. Zo tellen in Israël bijvoorbeeld de Palestijnen helemaal niet 
gelijkwaardig mee. Er is veel wanhoop. Er wordt een beroep gedaan op onze 
solidariteit. Alleen ‘de kracht van de verbeelding’ is niet genoeg. Deze mensen 
hebben hulp nodig; dit kan hen hoop geven. Vandaar “Kerk in Actie”. 
Ook hier kunnen we iets doen: strijden tegen de verharding.  
Zo bouwen we samen aan ‘de stad van vrede’.  
 



Lied 
De Iraanse muzikanten zingen een lied over de vreugde van het geloof. Intussen is 
er de collecte, ook voor Kerk in Actie.  
 
Voorbeden 
… tegen de rechteloosheid en de slachtoffers daarvan. 
… voor de moedige mensen die de dialoog blijven voeren. 
… tegen de kracht van de super-ego’s van het wereldtoneel; een vraag om 
tegenspelers. 
… voor de verdrietigen, de ouden, de zieken, de asielzoekers.  
… gebeden uit het intentieboek … 
Onze Vader … “Uw koninkrijk kome” …  
Slotlied nr 1009 
 
Zegenbede: Zegen van onrust van Franciscus 
 
Moge God ons zegenen met onrust 
over gemakkelijke antwoorden 
halve waarheden en oppervlakkige relaties. 
 
Moge God ons zegenen met boosheid 
over onrecht, onderdrukking en uitbuiting van mensen 
zodat wij werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. 
 
Moge God ons zegenen met tranen 
om hen die lijden  
aan pijn, verstoting, honger en oorlog,  
zodat wij onze handen uitstrekken tot troost. 
 
Moge God ons zegenen met zoveel dwaasheid 
dat we geloven een verschil te kunnen maken in deze wereld 
zodat we doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is. 
 
Allen zingen: “Amen” 
 

Verslag en foto’s/scan: Frans Gieles, 
Parochiaan van de Broederenkerk. 

 
 


